
Piet Vriens, hoofdonderwijzer in Tongelre in het verzet 
 

Piet Vriens gaf les vanaf eind jaren twintig, aan de Katholieke 
Jongensschool Villapark, Tongelresestraat 146 Eindhoven. 
Later is aan de zogenaamde "oude school" aan de 
Tongelresestraat, de "nieuwe school" aangebouwd. Op de 
nieuwe school zaten de katholieke jongens van het Villapark 
en op de “oude” school de jongens van de andere kant van de 
Tongelresestraat. 
In de oorlogsjaren was hij het hoofd van de “oude” 
jongensschool in het Villapark. De Duitsers hadden de school 
rond 1943 gevorderd en er de Wehrmacht in ondergebracht. 

Piet Vriens was naast onderwijzer ook een begaafd musicus 
en schilder. In de loop van de oorlogsjaren is hij bij het verzet 
betrokken geraakt, waarschijnlijk een schakel in het 
onderduikersproces en het verdelen van distributiebonnen. 

Hij was voor de P.A.N. de belangrijke man achter de schermen. Steeds bescheiden en op 
de achtergrond. Hij behoedt de al te energieke jongemannen bij die partizanengroep voor 
gevaarlijke avonturen.  

In 1947 heeft hij alle geslaagde en 
minder geslaagde activiteiten van de 
P.A.N. in een lijvig boekwerk 
vastgelegd. Dit gedenkboek is nooit 
uitgegeven. Het boek staat sinds 
2019 op www.eindhovenfotos.nl 

"Zooals het was...!!! door P. Vriens 
samengesteld, uit de verslagen van 
de diverse commandanten. Geheel in 
stijl van de lagere school werden 
schoolschriften gebruik voor het 
samenstellen van het gedenkboek. 



P.A.J. (Piet) Vriens woonde in de Lakerstraat 20 Eindhoven, een straat met diverse 
verzetsstrijders. Na de oorlog lid van G.O.I.W.N 

Verzetsnamen bekend uit Lakerstraat : 
Buiten, H. van Lakerstraat 2 
Buiten, G. Lakerstraat 4   
Laurey, P.P. (en M.L. ?) Lakerstraat 8  
Vriens, P.A.J, Piet Lakerstraat 20 
Evers, C. Lakerstraat 42 
Heijden, Loek van der Lakerstraat 1 
Familie van der Heijden Lakerstraat 1 


