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Pilotenhelpers in de Kempen 

 
Bladel, Casteren, Eersel, Hoogeloon, Netersel, Vessem, Wintelre 

 
 

 
Frans van den Wildenberg, Tom Wegman, Harrie Hoskens, Jan Beex.  Hoogeloon is bevrijd.  

 

https://partizanenhoogeloon.nl/gallerij/  

 

 

 
 

https://partizanenhoogeloon.nl/gallerij/
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Voorwoord  
 

 
Op 17 september 1944 vliegen honderden Dakotaôs over de Kempen.  

 
De vliegtuigen zijn een makkelijk doelwit voor de Duitse luchtafweer , want ze vliegen 
laag en traag.  

 
Negen toestellen worden neergeschoten. Paratroopers springen uit de vliegtuigen  en 

zweefvliegtuigen proberen te landen.   
 
Dit verhaal gaat over het verzet en de burgers, die de vliegtuigbemanningen en 

paratroopers helpen uit handen van de Duitsers te blijven.  
 

Hierover is al e.e.a. geschreven, maar de verhalen komen niet altijd overeen.  
De situatie in de Kempen op zondag 17 september was dan ook chaotisch.  
 

Ik ben uitgegaan van de meest waarschijnlijke situatie , na vergelijking van alle 
bronnen.    

 
Een belangrijke bron is de National Archives Catalog van de Verenigde Staten, waarin 
gegevens zijn opgeslagen van pilotenhelpers die mogelijk in aanmerking kwamen voor 

een een Medal of Freedom   
 

https://catalog.archives.gov/  
 
 

H.B.J. (Han) Nieman,  
 

April 202 4 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://catalog.archives.gov/
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Dakotaôs boven de Kempen 

 
Zondag 17 september 1944 vliegen er ruim 400 Dakotaôs met 7000 paratroopers 

vanuit Engeland naar Son. 70 Dakotaôs trekken een zweefvliegtuig.  
 

De zweefvliegtuigen zitten vol met jeeps, munitie, kleine kanonnen, voorraden en 
enkele manschappen. Ze proberen te landen op de landingszones.  
 

In een Dakota zitten meestal 4 bemanningsleden: de piloot, de copiloot, de radio -  
operator en de crew chief. Soms ook een navigator. Daarnaast ca. 18 paratroopers , 

infanterie soldaten.  
 
Een Dakota met paratroopers daalt als hij bij droppingzone komt. De snelheid wordt 

teruggebracht tot ca. 140 km per uur en de paratroopers springen op een hoogte van 
ca. 200 meter uit het vliegtuig.  

 
De Amerikaanse paratroopers springen b ij Son uit het vliegtuig. Ze ve rzamelen zich 
en rukken op naar Eindhoven. De Britten komen over de weg uit België en proberen 

ook op 17 september in Eindhoven te zijn.  
 

 

 
 
De jumpmaster (in de deuropening) controleert de uitrusting van de mannen van zijn "stick", 

voor ze in de C -47 (Dakota) stappen.  
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In Bladel en op andere plaatsen staat Duits luchtafweer geschut.  

De Dakotaôs en gliders vliegen laag en traag.  
 

Op 17 september worden 9 Dakotaôs neergeschoten boven de Kempen.  
 

 
 
 

 
nr.  

 
waar neergestort  piloot  naam toestel  

1 42 -100672  Even ten noorden van Casteren  Guido Brassesco  Clay Pigeon  

2 43 -16034  Wellenseind Lage Mierde  Keith Bertken    

3 42 -108884  Neterselseweg -  Bladels Bosch, Bladel  Ralph Lehr  Tug Oô War 

4 42 -100648  Grootakker, Vessem , achter de kerk     William Yeager   

5 43 -16033  Oostelbeers , de Maneschijn  Donald Pahlow    

6 42 -100801  Bladel , Neterselseweg    Charles Gilmore  Picadilly Filly  

7 43 -15302  Wagenbroek en, Casteren -  Hoogeloon  William Williams   

8 43 -15098  Reusel  bij het Buspad  John Corsetti    

9 42 -100676  Luyksgestel  Calvin  Gifford   Little Satchel  

  

Alle bemanningsleden in de vliegtuigen 6 , 7 en 9 komen om het leven.  
18 Bemanningsleden  overleven de crash .  

 
Door wie worden ze geholpen uit handen van de Duitsers te blijven ?  

De Kempen zijn nog bezet.  
 
 

http://www.harringtonmuseum.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/Aircraft-lost-on-Allied-Forces-Special-Duty-Operations.pdf
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-7
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hooge-en-lage-mierde-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-23
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-26
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-vessem-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-5
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P033-een-vliegtuigcrash.pdf
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-22
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P033-een-vliegtuigcrash.pdf
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-9
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-20
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-reusel-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-17
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/ooggetuigen-over-de-crash-van-de-c47-in-reusel
http://www.warbirdinformationexchange.org/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=57826
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-8
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Brief Eddy Claassen, commandant P.A.N. Eersel  
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Groep 5 Casteren -  Hoogeloon  

 
Gerrit Beex  is commandant van de Partizanen Actie  Nederland , een verzetsgroep in 

Hoogeloon  en Casteren.  
 

Hij geeft leiding aan Groep 5, die bestaat uit 10 man:  
 

Frans van den Wildenberg  

Jan Gooskens   

Bert Willems  

Piet Waterschoot  

 

Dick Sikkink  

L. Dirkse, wachtmeester marechaussee  

J. Meeuwse, marechaussee  

Thijs Zeegers, ordonnans  

Kees Sikkink, tijdelijk  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Pilotenhelpers zijn vooral Gerrit Beex (1912 -1993), Frans v.d. Wildenberg (1920 -

1992), Jan Gooskens (1926 - ), Bert Willems (1924 -2006)  en Piet Waterschoot (1919 -
1993 ) en Dick.  
 

Het "hoofdkwartier" van de groep is het adres van de familie Beex, Hoofdstraat 65 te 
Hoogeloon  
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1     42 - 100672 , de  Clay Pigeon , komt even ten noorden van Casteren  

                   neer, niet ver van het Heieind  
 

 

      
Joe Curreri , Joseph Andrews, Guido Brassesco.       Harry  Tinkcom  
 
 

1st. Lt. Guido R. Brassesco  piloot     
2nd Lt. Joseph Andrews   copiloot    
Sgt. Joseph Louis (Joe) Curreri  crew chief   

S/Sgt. Harry M. Tinkcom   radio -operator  
Pvt. Moses Lopez    paratrooper  

Pfc. George D Doxzen   paratrooper  
Pvt. Lucian Hopkins   patatrooper  
 

De piloot en de copiloot blijven in het brandende vliegtuig zitten. De andere 
bemanningsleden kunnen een parachiute gebruiken .  

 
 

 
Guido Brassesco en Joe Andrews  
 

De Clay Pigeon, komt even ten noorden van Casteren neer , niet ver van het Heieind .  
 

Gerrit Beex:  
 
Het toestel schuurde over een laag dennenbos en rukte boompjes uit. Het brandde op 

verschillende plaatsen. De wielen stieten op de grond; een vleugelpunt ploegde door het pas 

gezaaide groen; wolken van stof en rook sloegen omhoog. Er was reeds iemand bij het toestel, 

anderen kwamen toe gelopen.  

Scherpe knallen van ontploffende mitrailleurkogels knetterden uit het brandende vliegtuig. 

Gerrit Beex en Bert Willems liepen al was ze lopen konden. Hoewel het levensgevaarlijk was 

zagen ze dat een piloot (Joe Andrews) door iemand uit het brandend toestel werd gesleept en 

een eindje verder neergelegd. De man (Tinus Smetsers) die dit klaarspeelde liep direct terug 

en voordat Gerrit en Bert erbij waren had hij reeds een tweede en laatste piloot (Guido 

Brassesco) uit de cabine gesleept. Met vereende krachten werden nu beide piloten naar de 

rand van het bos gedragen. Gerrit stuurde direct Frans van de Wildenberg naar dokter Hubert 

Gehéniau in Vessem en ging zelf met Bert op zoek naar de neergesprongen parachutisten.  

Bert loopt hijgend mee en samen verstoppen ze parachutes en verbergen neergevallen 

munitie. Andere leden van onze groep zijn nu ook gearriveerd en helpen alles mee verstoppen 

wat op de aanwezigheid van parachutisten wijst.  

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
https://memory.loc.gov/diglib/vhp-stories/loc.natlib.afc2001001.19728/sr0001001.mp3.stream
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Guido Brassesco schrijft in april 1946 :  

 

 
  

 
Tinus Smetsers  uit Casteren  

 

Marinus (Tinus) Smetsers  (C4, Casteren) haalt de zwaargewonde piloten Guido 
Brassesco en Joe Andrews, met gevaar voor eigen leven, uit het wrak.  

 
Hij ontv angt daarvoor de Amerikaanse onderscheiding de "Medal of Freedom".  
Tinus kan zijn medaille niet in ontvangst nemen in Maastricht:  

 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
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Maria van Hoof, onderwijzeres in Hoogeloon, laat weten dat de oude man Smetsers 
(1878 -1963) zijn medaille niet kan komen ophalen, vanwege zijn leeftijd en 

bijziendheid.    
Ze schrijft dat Smetsers erg blij zal zijn met de medaille en dat hij iedere dag 
ongeduldig uitkijkt naar de postbode.  
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De piloot en copiloot zijn zwaar gewond.  

 

 
 

Tinkcom: Brassesco heeft snij -  en brandwonden op zijn gezicht en handen. Zijn linkerbeen was 

gebroken, net boven zijn enkel en op zijn rechterbeen zaten grote blauwe plekken.  

Andrews had een gebroken bot je  in een van zijn voeten, forse kneuzingen, snijwonden en 

blauwe plekken op zijn gezicht.  
 

 
 
Brassesco en Andrews worden naar een veiliger plaats gebracht , 160 yards (ca. 145 

meter) van het brandende toestel .   
 

Ze worden naar de boerderij van Karel Smulders gebracht, een half uur lopen vanaf 
het vliegtuigwrak . 
 

 
Karel Smulders  

 

 

Dat doen Tinus Smetsers  en:   
 
Wilhelmus van Antwerpen   (27 -12 -1915, A120 Hoogeloon)  

 
Henri Dings        (07-07-1920, A134 Hoogeloon)  

 
Jozef Adolf Beerends      (23 -03-1924 , Vessemseweg A129 Hoogeloon )  
 

Johan Hageman       (05 -10 -1896, Kerkstraat A104 Hoogeloon)  
 

Harrie  Hoskens      (23 -6-1920 , A75 Hoogeloon )  
 
 

 

https://catalog.archives.gov/id/286689409?objectPage=14
https://catalog.archives.gov/id/286689409
https://catalog.archives.gov/id/286696478?objectPage=2
https://catalog.archives.gov/id/286651153?objectPage=4
https://catalog.archives.gov/id/286636658?objectPage=2
https://catalog.archives.gov/id/286657762?objectPage=4
https://catalog.archives.gov/id/286662189?objectPage=3
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Beex over 17 september:  

 

 
 

 
Dokter Hubert Gehéniau  ( 7 -11 -907) uit Vessem verzorgt Brassesco en Andrews .  

 

 
 

 

                     
Dokter Hubert Gehéniau uit Vessem , 1943  

 

Dokter Hubert Gehéniau werd geboren in Amsterdam in 1907 en overleed  in  1978 in 
Vessem. Hij was gehuwd met Hetty Lasance , dochter van notaris Lasance uit Vessem.  
Als arts was hij in Vessem gevestigd, maar hij trad ook op als huisarts in Hoogeloon.  

 
Antonia Willemse     (29 -1-  1911, A56a Vessem), assisteert Hubert Geheniau bij de 

verzorging van piloten.  
 

 
 
 

 
 

https://catalog.archives.gov/id/286655255?objectPage=4
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?g=852195
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?g=852195
https://catalog.archives.gov/id/286719491?objectPage=2
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Tinkcom en Doxzen  

 
 

Harry Tinkcom, de radio -operator van de Clay Pigeon heeft een dagboek bijgehouden.   
 

Hij schrijft: Harry Tinkcom en George Doxzen, de laatste paratrooper die nog aan 
boord is van de Cay Pigeon, springen bijna tegelijkertijd.   
 

Tinkcom wordt opgevangen door pater Kees Gijsbers  (8-2-1917, Casteren) en een 
jonge man  (Adriaan Goossens).  

. 

    
Geestelijk  vervoer: broeder Kees Corstiaans met achterop pater  Kees Gijsbers  uit Casteren  (ca. 

1949)  

 

 
Cornelis (Kees) Gijsbers   (1917 -1980 )  

 

 
 

 

https://catalog.archives.gov/id/286655926?objectPage=2
https://deautovanmnopa.nl/kentekens/n-85528
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-goossens-van-der-heijden/I17399.php
https://bidprentjesarchief.nl/?pagina=nba-show-form&id=53419
https://catalog.archives.gov/id/286655926?objectPage=2
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Gijsbers en zijn broer Antonius Johannes lopen met Tink com en 2 km naar het 

Heieind.   
 

Ze komen twee partizanen met George Doxen tegen. Tinkcom strooit wat sulfonamide  
poeder in een wond  op het gezicht van Doxzen . 

 

 
Eerste hulp doosjes bevatten 5 gram sulfa  

 
 

Dan komt Gerrit Beex naar ze toe. Ze lopen verder en komen bij een neergestorte 
Dakota. Tinkcom kijkt nog eens goed en zie dat het de Clay Pigeon is, althans het 
verticale staartstuk met de "O" van Oboe en het laatste cijfer van het serienummer. .  

 

 
 

Maria van Hoof bij het wrak van de Clay Pigeon, oktober 1944  

 
Ongeveer een kwart mijl (400 meter) van de C lay Pigeon, stopt de partizaan bij de 
rand van een bos en fluit twee keer. Er komt een antwoord en een andere partizaan 

verschijnt. Hij leidt ons over een pad langs drie g lider infantrymen die het pad met 
een B.A.R . bewaakten. Spoedig komen we bij 3 jeeps en ongeveer 20 andere 

soldaten. Dat is het kamp op het Heiend.  
 
 

https://aminoapps.com/c/world-war-ii-amino/page/blog/sulfanilamide-powder/D8mr_D33fPumPjWLq68wp0jGEQrr3d874Jdt2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sulfonamide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Browning_Automatic_Rifle
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Jan Buylinckx: Harry Tinkcom, in het dagelijks leven professor in de geschiedenis aan 

de universiteit van Philadelphia, was geland in de takken van een boom en had enkele 
snijwonden in zijn gezicht. Hij kwam in contact met pater Gijsbers, die hem naar de 

groep Amerikanen op het Heieind bracht. Doxzen, die eveneens een snee in zijn 
gezicht had opgelopen, veroorzaakt door de hendel van zijn parachute toen hij op een 

prikkeldraad landde, werd daar ook naar toe gebracht.  
 
George Doxzen  geholpen door :  

 
Jozef Engelbertus van Eindhoven   (2 -3-1923, B35 Netersel)  

 

 
 
 

Theo van Tongeren  (12 -3-1917, Delft)  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://catalog.archives.gov/id/286705352?objectPage=6
https://catalog.archives.gov/id/286711273
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H.C. Louwers   
 
Bert  Louwers  (28 -11 -1903, C64a) is o nderwijzer op de R.K. Lagere School te 

Casteren.  
 

Hij brengt Doxzen naar het kamp op het Heieind.  
 
 

 
 

 
 

 
 
Joe Curreri  

 
Joe Curreri, de crew chief van de Clay Pigeon, komt met zijn parachute neer ten 

noorden van Casteren. Hij verbergt zich.   
 

Joe Curreri :  "Het middendeel van de romp stond in lichterlaaie. De paratroopers 

duwden en elleboogden zich als een panikerende kudde schapen in wilde chaos een 
weg naar de open deur. Een voor een zag ik ze springen. Door de vaste kabels gingen 
hun parachutes snel open. Maar de vlammen die achter uit het vliegtuig sloegen, 

reikten naar hen als een enorme, vurige hand en ik zag met afgrijzen hoe hun 
parachutes als een fakkel in de hens gingen".  

Aan de grond zag hij later nog de geblakerde resten van de laatste twee paraôs die 
niet meer hadden kunnen springen en in het brandende wrak waren omgekomen".  

 
Pater Kees Gijsbers  vangt hem op.  
 

 
 

De jeeps die naar het kamp op het Heieind rijden, pikken hem op.  

  

https://catalog.archives.gov/id/286672651?objectPage=4
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-goossens-van-der-heijden/I33494.php
https://www.fotohistorisch.nl/zoek/25/+/plaats/Bladel,Casteren,Hapert,Hoogeloon,Netersel
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hoogeloon-hapert-en-casteren-1940-1945
https://catalog.archives.gov/id/286655926?objectPage=2
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Gerrit Beex zit in een van de jeeps.  
 

In het dagboek van Tinkcom staat: Curreri wordt door burgers/partizanen naar het 
Heieind gebracht.  
 

 

Moses de Lopez  (1920) en Lucia n  Hopkins  (1922)  
 

Op 18 september komt Moses de Lopez, paratrooper uit de Clay Pigeon, neer bij De 
Leest.  

 
Loek Veeger is een onderduiker bij Fons van der Heijden uit Netersel. Hij schrijft:  
Reeds vroeg k omt een oude bekende uit Bladel naar ons toe om raad. Bij K up per z it 

namelijk een parachutist  (Lucian Hopkins) . Fons g aat  er met de fiets op af en spr eekt 
af om hem die avond te komen halen.  

Terwijl Fons weg gaat , k omt De Leest uit het Bladels Bosch mij halen. Toen hij die 
morgen zijn koeien ging melken, riep iemand hem vanuit de bosjes. Naderbij 
gekomen vond hij een gewonde parachutist  (Moses de Lopez) .  

 
Met enige verbandmiddelen volg ik De Leest. Goed verscholen in dicht kreupelhout z it 

Lopez, een sigaret te roken. Hij voel t  zich niet slecht, vertel t  hij en hij heeft op goed 
geluk een snelverband op zijn rug gelegd. Nog aan de parachute hangend is een kogel 
door zijn rug geschoten. Twee rijksdaalders grote gaten v ind ik onder zijn linker 

schouderblad. Het is gelukkig slechts een vleeswond, die echter sterk gezwollen is.  
Ik verzorg snel zijn wonden en l aat  een boodschap naar de dokter (Dokter Zijlmans  

van de Sniederlaan 14 in Bladel) brengen. Deze Amerikaan is een van de 14 die wij 
het eerste naar beneden hebben  zien springen.  
 

 
Dokter Zijlmans (links)  

https://www.heemkundereusel.nl/scheeper/maart_2009.pdf
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De Lopez heeft  Spaanse grootouders. Zijn vrouw is net die dag jarig en hij laa t haar 

foto en die van zijn dochtertje zien. We spr eken nog lang samen totdat Fons k omt .  
We spr eken af dat Jan om 5 uur met een platte wagen zal  komen. Bij De Leest laden 

we klaver op  en hierin kunnen we de gewonde Lopez verbergen.  
 

Lucian Hopkins en Moses de Lopez worden naar Fons van der Heijden gebracht.  
 
de Leest  

Lopez  

 

 

Wouters  

 

 

 

 

 

 

Kupper  

Hopkins   

 

 

 

 

 

 

FLAK in 

maisveld  

 

 

 

 

Protestants 

kerkhof  
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Johannes de Leest   (27 -11 -1880, Neterselseweg A397  Bladel)  

 

 
 

 
 

Verzetsman Franciscus Alphonsus (Fons) van der Heijden woont in Netersel met zijn 
vrouw Wilhelmina Anna van Hoof en kinderen.  

 

 
 

Familie van der Heijden , 1944, v .l.n.r. staand: Netje  (1923) , Wim  (1925) , Sjef  (1927) , moeder 

Mina  (1895) , vader Fons  (1896) , Jan (1924) en Loek Veeger  (1919).   

Geknield: Marie  (1931) en Piet (1930) .  
 

https://catalog.archives.gov/id/286648127?objectPage=4
https://www.bladel.nl/document.php?m=52&fileid=111223&f=deaf538c76e5e839d4e93c75402b28af&attachment=0
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3117833/boer-fons-liet-een-britse-piloot-in-zijn-kippenhok-slapen-en-dat-kostte-hem-zijn-leven
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Fons van der Heijden  helpt onderduikers en vliegtuigbemanninge, o.a. Dunham, Pitt, 

Hopkins en de Lopez  
 

 
 
Fons wordt op 20 september 1944 doodgeschoten.  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fons_van_der_Heijden
https://catalog.archives.gov/id/286701865
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2  43 - 16034 , komt neer bij  Lage Mierde , bij Wellenseind  

 
S/Sgt. Delbert R. Dunham   radio -operator    

T/Sgt. Gera rd H. Pitt   crew chief      
 

 

 
 
 

Pitt en Dunham verklaren:  
 
17 september 1944  

We sprongen uit het vliegtuig en kwamen neer bij een vennetje. Burgers namen ons 
een halve mile mee op de fiets. Verborgen ons 3 uur in een bos.  

Daarna 5 mile verder naar een ander bos op een halve mile van Netersel.  
Kwamen op 17/9 om 18:00 uur aan; bleven daar de hele maandag.  
Gingen weg op maandag 18/9 om 23:00 uur.  

Naar een boerderij bij Hoogeloon, 5 mile verder.  
Dinsdag de 19 e om 07:00 uur naar bosje (Heieind) gegaan, waar we werden bevrijd 

op 21 september door de Welsh Fuseliers.  
Op 22 september naar Eindhoven.  

Gelift naar Brussel.  
Gingen naar Aldermaston op 24 september met een vliegtuig van de 434 e TCG. 
Arriveerden om 14:10 uur.  

 
 

 
 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hooge-en-lage-mierde-1940-1945
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=1&cat=all&tf=F&q=Delbert+R+Dunham&bc=&rpp=10&pg=1&rid=594871
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Op 17 september 1944 stort een Dakota C -47 A, nr. 43 -16034 , neer in  Lage Mierde  bij 

Wellenseind . Dat is niet ver van het landgoed De Utrecht  
 

 

 
Lage Mierde -Netersel 4 km  

 

 
17/9 Delbert Dunham  en Gera rd Pitt , springen bijtijds uit het vliegtuig en overleven 
de val.  

 
Pitt landde op de hooiberg van Albertus Kupper  (20 -8-09, Dooland A5 Bladel)  

 

 
 

 
 

 
Boswachter Piet Gielens  vangt ze op en licht Fons van der Heijden in.  
Fons gaat met zijn onderduikers Henri van Dooren  en Loek Veeger naar Gielens.  

 
Loek Veeger wandelt met Dunham en Pitt naar Netersel, waar ze worden 

ondergebracht in de hut in de Elst. Fons en v. Dooren keren terug op de fiets. 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-hooge-en-lage-mierde-1940-1945
https://catalog.archives.gov/id/286669911?objectPage=2
https://catalog.archives.gov/id/286704708
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Vanwege de slechte wegen konden de piloten niet op de fiets naar Netersel worden 

gebracht.  
 

18/9 Dunham, Pitt en Hopkins verblijven bij Fons van der Heijden . Ze worden op 18 
september naar Casteren gebracht door Jan van der Heijden  en een onderduiker.  

 
18/9 23:00 uur, worden ze met Lucian Hopkins naar de boerderij van Smulders 
gebracht door Janus Beex  en Bert Louwers .  

 

                     
Janus Beex  (1917 -1976)                     
 

 
 

Janus  A.C.J. Beex  is een broer van Gerrit en Jan Beex . Hij is actief in Hoogeloon en 
neemt ook deel aan acties van de knokploeg Sander uit Strijp, Eindhoven, die geleid 

wordt door Theo Dirks.  
 

19 / 9 07:00 uur, worden ze naar het Heieind gebracht.  
 
Gerrit Beex : "Vlak voor ze er waren bedachten ze echter dat ze het wachtwoord niet 

kenden en dan zou het gevaarlijk zijn om de wachtposten te naderen. Ze gingen 
daarom eerst bij de landbouwer (Karel Smulders) aan die ôs morgens het eten naar de 

groep Amerikanen moest brengen en deze zou ze tot ôs morgens in de schuur laten 
slapen en dan meenemen als hij het eten ging brengen".  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://catalog.archives.gov/id/286701865?objectPage=39
https://catalog.archives.gov/id/286702013?objectPage=3
https://catalog.archives.gov/id/286636776?objectPage=3
https://catalog.archives.gov/id/286672651?objectPage=4
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4096571/na-hun-dood-zijn-broers-janus-en-gerrit-onderscheiden-met-oorlogskruis
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-goossens/I889.php
https://catalog.archives.gov/id/286636776?objectPage=4
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3  42 - 108884 , komt neer bij de  Neterselseweg - Bladels Bosch  

 
 

Sgt. B. Benko  (crew chief ) overleeft de crash.  
 

Josephus ( Jos)  Rooijmans  (27 -5-1900  Bladel )  
 

 

 
 

Jos Rooijmans gaf Bela Benko 1 dag onderdak. Daarna werd Benko door Wim  van der 
Heijden en Janus Beex naar het verzamelkamp op het Heieind gebracht.   

 

 

 
Wim vd Heijden  

 

 

 
Janus Beex    
 

 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
https://catalog.archives.gov/id/286684530?objectPage=4
https://catalog.archives.gov/id/286701968?objectPage=3
https://catalog.archives.gov/id/286636776?objectPage=3
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Jan van der Heijden schrijft:  

 
Sjef (?) Rooijmans uit Bladel k omt Fons van de Heijden zeggen dat hij een piloot bij 

hem in huis h eeft . Of die k an worden opgehaald. Mijn jongere broer Wim gaat dat 
doen. Sjef h eeft de man over zijn uniform een overall aan laten trekken en hem onder 

het hooi op de schelft verborgen.  
 
Wim vervoer t  hem met een transportfiets , waar een zitplaats boven het voorwiel is. 

Hij brengt hem naar het Heieind .  
 

"Hot ze gt  de piloot tegen mijn broer. Hij is kletsnat van het zweet doordat hij met zijn 
uniform en een overall onder het hooi verstopt is geweest. "Nee" ze gt  mijn broer, "we 
moeten hier links". ("Hot" was het commando om een paars naar rechts te sturen).  

 
Wim is daar midden in het bos hartelijk ontvangen. Er werd hem thee en chocolade 

aangeboden.  
 
 

Een mooi verhaal, waarin Janus Beex niet wordt genoemd.  
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4   42 - 100648 , Tug OôWar, komt neer in  Vessem, achter  de kerk in de 

Grootakker  
 

Overlevenden:  
      
2nd Lt. E.M. Blumberg    copiloot    
1st Lt. Thomas J. Wegman    navigator    
Cpl. James N. Quin jr.    crew chief  

 
Eugene Blumberg  

 
Op 10 oktober 1944 typt  Blumberg:  
 

Blumberg wordt uit het luik bovenin het vliegtuig geslingerd en raakt gewond.  
Hij verstopt zijn uitrustingen verbergt zich. Het werd donker. Er komen twee jongetjes 

aan. Een van hen heeft een bijbel bij zich. Daarmee kunnen ze enigszins 
communiceren. Hij heeft de indruk dat ï in ruil voor sigaretten ï de jongens hem naar 
een plaats zullen brengen waar Amerikanen zijn, maar hij heeft geen sigaretten bij 

zich. De jongens wijzen hem waar de Duitsers zijn en waar de Amerikanen zich 
bevinden. Hij begint richting Amerikanen te lopen.  

 
Hij staat tussen een paar bomen als een Duitse fiets -patrouille hem op een afstand 
van 8 inch (2 meter) passeert. Hij komt bij een ander huis aan, terwijl de Duitsers de 

greppels met lampen doorzoeken.  
Hij gaat door de achterdeur het huis in . Een oude man vraagt hem verder te komen. 

Weer legt hij met tekeningetjes zijn netelige situatie uit. Er zijn veel mensen in het 
huis en ze zijn vriendelijk. Een jongeman gaat de partizanenleider van Hoogeloon 

halen, Gerrit Beex, die brengt hem naar het huis van zijn broer, Jan Beex, een 
katholieke priester. Daar ontvangt Blumberg burgerkleren  en hij blijft er tot 
donderdag 22 september.  

 
Eugene Blumberg overleeft de crash met lichte snijwonden aan hoofd en enkel, een 

gekneusde knieschijf en een kwetsuur aan de rechterarm en schouder.  
Hij verblijft bij de fam. Beex in de Hoofdstraat 65, Hoogeloon en keert op 23 
september 1944 terug naar Engeland.  

 
Gerrit Beex :  

 
Ze waren ze ôs avonds om elf uur nog druk plannen aan ôt uitwerken, toen een 
buurman (H. Roosen, A -111, Hoogeloon) Gerrit kwam vragen of hij even mee wou 

komen. Buiten deelde hij  geheimzinnig mede dat bij hem aan huis een Amerikaan was 
aangekomen en hij wist  niet wat hij ermee aan moest vangen, omdat het zo gevaarlijk 

was, daar er  voortdurend Duitsers over de straat liepen. Gerrit ging aanstonds mee en 
trof daar  inderdaad een Amerikaans piloot aan, een luitenant zag hij, met bebloed 
gezicht. Hij  zat voor een stapeltje boterhammen, maar scheen weinig eetlust te 

hebben.  
Toen Gerrit binnen kwam glimlachte hij pijnlijk en vertelde: "Veel pijn, gekneusde  

schouder, rechter arm stijf en knieschijf niet in orde; bloed aan ôt hoofd had niets te 
betekenen, was maar een schrammetje". Gerrit vroeg of hij een paar honderd meter  
zou kunnen lopen, dan zou hij hem mee naar huis nemen. Het was te proberen...  

Buiten was ôt stikdonker. Aan de voorkant van het huis klonken gespijkerde laarzen 
van de Duitsers over de straatkeien. De Amerikaan keek angstig en was blij toen ze  

het huis aan de achterkant verlieten en in de tuin verdwenen. Half gedragen door  

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-vessem-1940-1945
https://catalog.archives.gov/id/286636783
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Gerrit, hinkte hij achter de tuintjes door. Nog steeds waren de Duitsers op straat te  

horen. Nu en dan moest even gerust worden vanwege de gebroken knieschijf. Er werd  
weinig gesproken. Het passeren van een slootje en prikkeldraad kostte veel moeite  

maar de piloot was klein van gestalte en niet erg zwaar  
 

 
 

 
Moeder Beex  (Adriana Beex -Mollen) , Eugene Blumberg  (met zijn rechterarm in een mitella) en 

Jan Beex .  https://partizanenhoogeloon.nl/gallerij/  

 
Op 22 september vertrekt Blumberg uit Hoogeloon.  
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Tom Wegman   

 
Verklaring Wegman op 25 september 1944:  

 
Yaeger en Wisniewski komen om. Blumberg overleeft. Quin mogelijk omgekomen. 

Vliegtuig komt neer op 10 miles west van Eindhoven om 13:50 uur, onbestuurbaar en 
brandend. Wegman springt er uit op ca. 1500 feet hoogte. Er was niemand gewond 
voor het neerkomen. Blumberg en Wegman springen er uit. Het vliegtuig explodeert 

niet bij het raken van de grond. Wegman ziet Blumberg enkele dagen na de 17 e 
september.  

 
 

   
 

Frans van den Wildenberg  (1920)  
   
Frans  Johannes van de n Wildenberg  neemt op 17 september een gewonde piloot  mee 

naar huis (Hoofdstraat 70, Hoogeloon) en houdt hem vijf dagen verborgen. O p de fiets 
vervoer t  hij de gewonde vlieger naar zijn woning.  

Een gevaarlijke tocht van enkele kilometers waarbij hij patrouillerende Duitse soldaten 
moet zien te ontwijken.  De vlieger overleeft een val van 50 feet, dat is 15 meter.  
 

De vader van Frans is het hoofd van de school in Hoogeloon. Frans is de oudste van 
11 kinderen. Hij werkt  bij notaris  Arnoldus Wilhelmus Lasance , die in 1 91 1 naar 

Vessem k om . 
 

 
https://catalog.archives.gov/id/286719813?objectPage=5  
 

 
 
 

 
 

https://www.ed.nl/bladel/zoon-amerikaanse-militair-bezoekt-onderduikadres-vader-in-hoogeloon~a3f9a2cf/
https://catalog.archives.gov/id/286719813?objectPage=5
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-goossens-van-der-heijden/I56015.php
https://www.ed.nl/bladel/zoon-amerikaanse-militair-bezoekt-onderduikadres-vader-in-hoogeloon~a3f9a2cf/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?g=853973
https://www.vessemdekempen.nl/old-specials/notarissen/
https://catalog.archives.gov/id/286719813?objectPage=5
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Frans van den Wildenberg, Tom Wegman, Harrie Hoskens en Jan Beex. Hoogeloon is bevrijd.  

 

 

 

Harrie  Hoskens  (23 -6-1920 , A75 Hoogeloon ) ziet Thomas Wegman bij v.d. Wildenberg    
 

 

https://catalog.archives.gov/id/286662189?objectPage=3
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https://partizanenhoogeloon.nl/gallerij  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://partizanenhoogeloon.nl/gallerij
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Zoon Amerikaanse militair bezoekt onderduikadres vader in Hoogeloon  (ED)  

 

HOOGELOON -  Nabij de kerk in Vessem werd hij uit de lucht geschoten door de Duitsers, hij 

werd daar opgepikt door een notarisklerk om in diens woning in Hoogeloon onder te duiken. 

Het oorlogsverhaal dat werd beleefd in september 1944 kwam afgelopen zaterdag opnieuw tot 

leven door het bezoek van de nabestaanden van Tom Wegman aan Vessem en Hoogeloon.  

Wim Claassen 18 -8-18, 18:28 Laatste update: 18 -8-18, 18:47  

 

 
 

Dan Wegman (71) woont in Seattle en is de zoon van de Amerikaanse militair Tom Wegman. 

De laatste werd als 23 - jarige navigator van een Dakota C -47 op 17 september 1944 om 15.00 

uur neergehaald nabij de kerk in Vessem. Dan is bevriend met professor Henny Lamers uit 

Bilthoven en desgevraagd legde hij de contacten naar Hoogeloon.  
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Ruwe landing  

Dan Wegman vertelt het relaas van zijn vader. "Vader vloog tijdens de operatie 
Market Garden die bewuste dag met vier andere bemanningsleden op ongeveer 250 
meter hoogte. Hij kon zich met een parachute via het voorste luik van de cockpit van 

het toestel losmaken terwijl de achterkant van het vliegtuig in brand stond. Met zijn 
gezicht kwam hij tegen de draad van de radioantenne die aan de kroon en aan de 

staart van het vliegtuig was bevestigd. Hij sloeg met zijn rug tegen de staart van het 
vliegtuig maar de parachute was zijn redding. Daarbij kon hij voorkomen dat hij in 
een boom terechtkwam. "Papa kwam met een smak op de grond en had bij het 

neerkomen een bebloed gezicht en pijn in de rug. Naar verwachting is hij door iemand 
van de ondergrondse behandeld aan zijn verwondingen''.  

Fascinerend   

Zaterdagmorgen werden de nabestaanden, Dan Wegman met partner en dochter, 

vergezeld door Henny Lamers en zijn vrouw Trudi, gastvrij ontvangen door de huidige 
bewoners: Jacqueline en Bart Vermeulen. Ze beklommen de zolder en keken geboeid 

rond op de plek waar vader en grootvader Tom Wegman zich schuil had gehouden.  
En uiteraard passeerden daarbij de verhalen en omstandigheden waaronder hij 
geleden moet hebben. In de middag bezocht het gezelschap met enkele neven en 

nichten van de familie Van den Wildenberg de plek van de crash in Vessem. Voor Dan 
Wegman was de voorbije zaterdag een " fascinating day''.   

 

 

 
Johanna Maria van Tilburg  (Regina ), Hapert 1939  

 

Johanna Maria van Tilburg , geboren op 17 september 1906, kreeg de kloosternaam 
Regina toen zij intrad in de orde van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart  te Tilburg. 

Zij was van 1939 tot 1946 gediplomeerd verpleegster (ziekenzuster) in Hapert.  
Johanna verzorgt Blumberg bij Beex en Wegman bij v.d. Wildenberg  
 

 

https://catalog.archives.gov/id/286711174?objectPage=2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dochters_van_Onze_Lieve_Vrouw_van_het_Heilig_Hart
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5    43 - 16033 , komt neer bij Oostelbeers  

 

       
             Domitrovich  
 

2nd Lt William F. Baker    copiloot     
T/Sgt Christopher S. Domitrovich  crew chief    

S/Sgt Rollin D. Ellis    radio -operator    
Cpl. Thomas A. Hoge    correspondent  
 

 
William  Baker  slaagt erin om 38 da gen uit handen van de Duitsers te blijven met hulp 

van het verzet en wordt opgepikt door een Britse tankeenheid op 29 oktober  1944 , 
evenals Domitrovich en Ellis. Thomas A. Hoge is oorlogscorrespondent voor de Stars 
and Stripes . Hij wordt gevangengenomen naar Stalag 3C  gestuurd. Op 16 april 194 5 

wordt hij bevrijd.  
 

 
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P033 -een -vliegtuigcrash.pdf  

 

 
 

 
 

http://www.warbirdinformationexchange.org/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=57826
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P033-een-vliegtuigcrash.pdf
http://www.americanairmuseum.com/person/245365
https://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_III-C
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P033-een-vliegtuigcrash.pdf
https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P033-een-vliegtuigcrash.pdf
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Ellis en Domitrovich landden, zoals zij zelf later vertelden , in het dorpje  Hadel. Ellis zal 

wel gevraagd hebben: "waar ben ik  ?" en de man die hij  ontmoette zal wel gezegd 
hebben: "ge zijt in Hedel "  en de Amerikaan  schrijft dan Hadel op! Bedoeld is het 

buurtschap Hedel bij de Gijzelaar.  Ellis landde vlak bij een boerderij in de Polsdonken. 
Daar werden ze  opgepikt door Louis Termeer  (30 -5-1922, Molenstraat A444 Oirschot) 

en J. Hubacher. Beiden waren actief in het  verzet.  Zij namen brachten Ellis en 
Domitrovich naar de boerderij van H. Vlemmin gs (7 -9-1914, Kuikkert E24 Oirschot) , 
waar ze ondergedoken zaten.  

 

   
Termeer  

 

Copiloot Baker sprong als laatste uit het vliegtuig. Steeds denkend aan het  advies dat 
de luchtlandingstroepen meekregen als ze uit het vliegtuig  sprongen om voorzichtig te 

zijn met het zoeken naar contact als ze ergens  landden. Hij besloot dan ook een paar 
dagen uit het zicht te blijven van  mensen. Op 19 september, twee dagen nadat hij 
was geland werd hij  ontdekt door een vrouw met haar zoon. Zij werkten op het veld 

en waren  koeien aan het melken. Zij gaven hem wat melk en namen hem mee naar 
de boerderij waar hij zich wat kon opwarmen bij de kachel. Er waren daar  maar weinig 

mensen die Engels verstonden.  
Daarom werd contact gezocht met een priester. Pater Meijer uit klooster  Bijstervelt. 
De pater besloot hem mee te nemen naar zijn klooster. In  burgerkleren ging Baker 

mee naar het klooster in de Montfortlaan. Daar zou  hij maximaal vier dagen kunnen 
blijven. Onderweg zag  hij hoe Duitsers de  rest van de dag werden beschoten. Na die 

vier dagen werd ook Baker naar  Vlemmin gs gebracht en ontmoette hij de overige 
twee bemanningsleden.  Ongetwijfeld zal dat met behulp van verzetsmensen zijn 

gebeurd  
 
Intussen kwamen Duitse troepen in de buurt van de boerderij van  Vlemmin gs.  

Voor de veiligheid van Domitrovich en Ellis, maar ook voor de  familie Vlemmin ngs zelf 
was het beter dat zij naar elders zouden worden  gebracht en ze werden meegenomen 

naar e en met riet bedekte hut in de  bossen van Tregelaar. Dat gebeurde op 23 
september. Toen copiloot Baker  bij Vlemmin gs aankwam werd hij naar dezelfde  plaats 
gebracht. Op last van de Duitsers moest ook dat gebied  geëvacueerd worden.  

De drie Amerikaanse bemanningsleden werden toen naar een schuilplaats  gebracht 
vlak bij de Viermennekesbrug. Daar verbleven ze in een tent en  kregen voedsel van 

de ondergrondse. Zij zijn daar gebleven tot 20 oktober.  Toen zijn ze naar een 
schuilplaats gebracht op de Kampinase Heide in de  buurt van Boxtel. Gerard van der 
Meijden pikte de drie in Spoordonk op en  bracht ze daar naar toe. Op de Kampinase 

Heide zaten al een groot aantal  neergeschoten luchtlandingstroepen ondergedoken. 
Op 23 oktober was de  groep al gegroeid tot 126 personen. Van daaruit marcheerden 

ze naar  Boxtel. Daags daarna sloten ze zich aan bij het Britse legeronderdeel: de  
51ste Highland Divisie.  

https://www.oirschotsheem.nl/interviews/P033-een-vliegtuigcrash.pdf
https://catalog.archives.gov/id/286694161
https://catalog.archives.gov/id/286715966?objectPage=3
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                   Hoge  
 

Op het einde van de tweede dag klom ik uit mijn tentje en vroeg aan een  passerende 
boer of ik wat te eten kreeg. Hij wees me naar een boerderij vlak  in de buurt. Het is 

maar vijf minuten lopen en toen ik daar aankwam  ontmoette ik een hartelijk welkom 
van ongeveer twintig Duitse soldaten, die  met getrokken geweer uit de keuken 
kwamen. Toen ze mij zagen kwam een  sergeant van middelbare leeftijd naar me toe 

en zei in gebrekkig Engels: óEen Duitse soldaat is een heerô. óWil je wat etenô?  
Vanaf dat moment werd Hope  een oorlogsgevangene, dat maar een paar dagen heeft 

geduurd.  
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8    43 - 15098 , komt neer bij  Reusel, Buspad  

 
 

T/Sgt.  James E. Swanson   crew chief    
2nd Lt. Edward S. Hunter  copiloot    

2nd Lt. Rene H. Zumhagen  navigator    
S/Sgt. John B. Duffy   radio -operator   
 

Het vliegtuig stort neer bij het Buspad te Reusel. Drie bemanningsleden komen neer 
in het buitengebied van Bladel. Duffy en Zumhagen landen dicht bij elkaar. Er komen 

burgers die hen vertellen dat ze moeten schuilen, ze nemen de parachutes mee.  
Duffy schuilt tegen de kant van de weg, Zumhagen in een sloot. Als het donker wordt 
brengen twee burgers, Rese en Bartel , burgerkleren. Ze worden meegenomen naar 

een huis, waar ze de nacht doorbrengen in de kelder.  
 

Johannes Wil. Anton Rese  (4 -9-1917 , A160 Bladel) had Zumhagen en Duffy 7 -8 
dagen en gaf ze door aan v.d. Schans  
 

 
 

 
 

 
 
Ook Teun van Zomeren  (8 -10 -1918,  Schoolstraat A301) hielp mee.  

 

 
 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-reusel-1940-1945
https://catalog.archives.gov/id/286636084
https://catalog.archives.gov/id/286682886?objectPage=3
https://catalog.archives.gov/id/286712603?objectPage=2
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De volgende morgen rond 7.00 uur worden ze weggebracht op de fiets naar een 

boerderij vlakbij. Dit is de boerderij van familie H. van der Schans aan de 
Bredasebaan 2 te Bladel.  

 
Henricus van der Schans  `( 9-9-1900 , A87 Bladel ) gaf Zumhagen en Duffy  gedurende 

4 dagen eten en onderdak. Hij geeft ze door aan de weduwe Meijer -Spronk in Bladel.  
 
Theodora Meijer -Spronk  (24 -10 -1886  Hooiberg A87 Bladel)  

 

 
 

 
 
Zumhagen is gewond, hij heeft zijn voet gekneusd of gebroken. Hij wordt verzorgd 

door een dokter.  
De mannen zijn eerst op de zolder verborgen, maar als de frontlinie dichterbij komt  
wordt de familie Van der Schans geëvacueerd. Er wordt een nieuwe schuilplaats 

gevonden in een sloot tegen over de boerderij. Nu de familie weg is zorgen de buren, 
de familie Meijer, voor voedsel voor de twee onderduikers. Dit gebeurt door Marie, 

Fien en Agnes Meijer. Zij gaan als het veilig is bramen plukken en geven de mannen 
eten en drinken.  
 

Op zaterdag 24 september worden Duffy en Zumhagen naar het huis van de familie 
Meijer gebracht. Ze kunnen zich wassen en scheren en worden door hun helpers naar 

het hoofdkwartier van de Britten gebracht waar ze Lt. Hunter ontmoeten.  
 

 
 

Brief 1946 van Eddy Claassen   (16 -10 -1918, Sniederslaan 260 Bladel) , commandant P.A.N. 

Eersel  

 

https://catalog.archives.gov/id/286703464?objectPage=4
https://catalog.archives.gov/id/286674763?objectPage=4
https://catalog.archives.gov/id/286643762
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Edward Hunter  

 
Lt. Hunter is op 17 september geland met zijn parachute op 200 meter van óHet 

Stoomô, de zuivelfabriek in Bladel. Hij verbergt zich zodat niemand hem kan zien.  
Op 19 september wordt hij gevonden door Nico S oontiens  uit Bladel , de zoon van  
Adrianus Soontiens  (26 -10 -1876 , Raambrug A137 Bladel ) . Adriaan had Hunter 5 

dagen in huis. Op 23 september is hij aan de Engelsen overgedragen.  
 

 
 
 

 
 

https://catalog.archives.gov/id/286690414?objectPage=2
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Gliders      

 
 

 

 
(US Army)  

 

Een jeep wordt ingeladen in een glider.  
 

 
De zweefvliegtuigen zitten vol met munitie, kleine kanonnen, voorraden en enkele 

manschappen  en een jeep .  

 

   
 

De Waco CG -4 is een Amerikaans militair zweefvliegtuig , vanaf mei 1942 gebouwd 
door de  Weaver Aircraft Company of Ohio  (Waco ) Aircraft Company.  

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Waco_Aircraft_Company
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Hartz, Kessel, Lewis, Kitterman , Brabec  

 
 

Zondag 17 september 1944  
Van de 70 gliders die naar Nederland vliegen zijn er 3 in Engeland geland, een glider 

komt in het kanaal terecht, 6 gliders worden er neergeschoten en 46 gliders worden 
(zwaar) beschadigd.  
Van de 9 Dakotaôs die op 17 september in de Kempen neerkomen trekken er 5 een 

glider.  
 
nr.  

 
waar 

neergestort  

TCG TCS piloot  nr.  MACR naam      

 17 - 9 - 1944  Kempen        

3 42 -108884  Bladel  437  86  Ralph Lehr  3 10251  Tug Oô War 

4 42 -100648  Vessem  437  85  William Yeager  4 blum                  

6 42 -100801  Bladel  437  83  Charles 

Gilmore  

6 9903  Picadilly 
Filly  

7 43 -15302  Wagenbroek en  437  84  William 

Williams  

7 9404                      

9 42 -100676  Luyksgestel  437  84  Calvin Gifford   9 9905  Little 
Satchel  

  
 
Vliegtuig 4  

De glider piloot is F/O Clayton F. Cederwall . Er zijn 4 man aan boord en een jeep.  
De glider landt bij Kuilenberg (Kuilenhurk?), ten noorden van Vessem.  

Geholpen door de ondergrondse bereiken ze op 19 september de geallieerden.  
 

Er zijn enkele gliders geland op de Heikant.  
 

 
 

Piloot F/O Thomas P. Hartz  (1922) landt met zijn glider op de Heikant, op een 
aardappelveld bij de Kleine Beerze, hij ontmoet daar Mary van Hoof.  

 
John H. Kessel  (1919) , Mike Lewis  (1915) en Artie Kitterman  (1917)  zijn geland in een 
glider met een SRC -499 radio in een aanhangwagen.  

 
 

http://www.harringtonmuseum.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/Aircraft-lost-on-Allied-Forces-Special-Duty-Operations.pdf
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-26
https://www.americanairmuseum.com/unit/1544
https://catalog.archives.gov/search?q=42-108884&f.ancestorNaIds=305256
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-vessem-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-5
https://www.americanairmuseum.com/unit/1531
https://catalog.archives.gov/search?q=E.M.%20Blumberg
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-9
http://www.americanairmuseum.com/unit/384
http://www.americanairmuseum.com/unit/1494
https://catalog.archives.gov/search?q=42-100648&f.ancestorNaIds=305256
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-20
https://www.americanairmuseum.com/unit/1512
https://catalog.archives.gov/search?q=43-15302&f.ancestorNaIds=305256
http://www.warbirdinformationexchange.org/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=57826
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19440917-8
https://catalog.archives.gov/search?q=Calvin%20L.%20Gifford&f.ancestorNaIds=305256
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=1&cat=GP23&tf=F&q=Clayton+Cederwall&bc=sl&rpp=10&pg=1&rid=1697251
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=152&cat=GP23&tf=F&q=Hartz&bc=sl&rpp=10&pg=14&rid=724766&rlst=473773,724766,731661,740186,772972,1273673,1299584,1387401,1408155,1450361
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=4&cat=GP23&tf=F&q=John+Kessel&bc=sl&rpp=10&pg=1&rid=6298690&rlst=6298690,2882976,3053575,8151528
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=39&cat=GP23&tf=F&q=Mike+Lewis&bc=sl&rpp=10&pg=1&rid=6296787&rlst=212407,1683988,1747380,2100452,6296787,7546817,7928668,143869,6117307,6972786
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=1&cat=GP23&tf=F&q=Artie+Kitterman&bc=sl&rpp=10&pg=1&rid=5835964
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Radio  set SCR-499  

 

 
" ôs Avonds werd er nog een paard gehaald om een groot zend-  en ontvangapparaat 
weg te slepen. Dit gevaarte van 4000 kg zat ook in een van de gliders, maar gelukkig 

stond het op wielen en met een paard kon het gemakkelijk vervoerd worden.  
De sporen werden later zorgvuldig uitgewist om het de Duitsers niet al te gemakkelijk 

te maken, wat maar goed was ook, want even later kwamen een paar Duitsers in een 
luxe wagentje nog eens polshoogte nemen in de buurt van de neergestorte 

vliegtuigen".   
 
 

 
George Koskimaki  
 

 
 
Rudolph Brabec  (1912)  is ook een gliderman.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

https://armyradio.com/Radio_Set_SCR-499.html
http://www.vmarsmanuals.co.uk/archive/459_SCR399_SCR499_Technical_Manual.pdf
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=24&cat=GP23&tf=F&q=Brabec&bc=sl&rpp=10&pg=2&rid=6520377&rlst=2833028,4148397,5879232,6416786,6451110,6501513,6520377,6546012,6611691,6764090
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Anderson, Zirn, Just en Pfeiffer  

 
Capt. Anthony Hutchison  van TCG 437 en TCS 86, stijgt op in Ramsbury op 17 

september en trekt glider 42 -58095, met de 1 piloot en 3 passagiers:  
 

 
 

Glider 42 -58095 komt op 17 -9-1944  neer tussen Bladel en Hapert .   
 

 
Capt. Anthony N. Hutchison , O -667522 :  

 
" Op 17 september 1944 vloog ik in een C -47 nr. 42 -100661 en trok een CG -4A glider 
nr. 42 -58095. Toen we Eindhoven naderden werden we 8 keer beschoten met 40 mm 

FLAK. Het was rond 13:43 uur. De glider liet los. Ik werd in mijn rug geraakt en was 
even bewusteloos. Toen ik bij zinnen kwam, was het vliegtuig in een duikvlucht. Net 

boven de bomen kreeg ik het toestel onder controle en kon ik naar friendly territory 
terugvliegen. Ik vroeg de co -pilot te vliegen want ik raakte buiten bewustzijn ten 

gevolge van bloedverlies. Ik werd in Brussel wakker".  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=1028&cat=GP23&tf=F&q=Hutchison&bc=sl&rpp=10&pg=8&rid=1512155&rlst=1343098,1351566,1354718,1368311,1369287,1370448,1377011,1471806,1472715,1512155
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Kees v.d. Loo :  

 
Op 17 september 1944 is er een glider geland in Bladel. De glider kwam om 13.43 

neer zuid van Bladel bij Heeleind aan de rand van een bosje tussen Boerderij Overland 
en waar het Dalemsstroompje en de AA of Goorloop samen de Groote Beerze vormen.  
 

 
 

In de glider zat een Jeep vermoedelijk ook een trailer.  De inzittenden vluchtten in de 
richting van Klein Terkooijen.   

 
 

 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-bladel-en-netersel-1940-1945
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Brief van 26 februari 1946 , Eddy Claassen  (16 -10 -1918, Sniederslaan 260 Bladel)  

 

 
Marius van Uijthoven  (24 -6-1924, B111 Hapert)  en Claassen brengen de mannen naar 
het Loo -ven  

 

 
 

Daarna gaan ze door naar Hubert Vrösch  (14 -5-1903,  A153 Eersel)  
 

 
 

https://catalog.archives.gov/id/286643762
https://catalog.archives.gov/id/286711387
https://catalog.archives.gov/id/286716994?objectPage=4
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Zirn heeft een kaakfractuur. Hij wordt geholpen door dokter Theo Corstens   (2 -3-
1916, A223 Eersel)  

 
 

 
 

 
 
De bemanning overleeft de oorlog. Zij worden krijgsgevangen gemaakt en komen 

terecht in :  
 

Piloot Anderson  was op 8 -6-1945 in Stalag Luft 1 , Zirn  was op 4 -2-1946 in Stalag 3C , 
Just  was op 1 -6-1945 in Stalag 7A en Pfeiffer  was 12 -6-1945 in Stalag 7A .  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://catalog.archives.gov/id/286644393?objectPage=4
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=3159&mtch=1&cat=GP23&tf=F&q=T-126853&bc=sl&rpp=10&pg=1&rid=1508
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=3159&mtch=1&cat=GP23&tf=F&q=35289235&bc=sl&rpp=10&pg=1&rid=133497
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=3159&mtch=1&cat=GP23&tf=F&q=37342784&bc=sl&rpp=10&pg=1&rid=42162
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=3159&mtch=1&cat=GP23&tf=F&q=15100965&bc=sl&rpp=10&pg=1&rid=64582
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Juffrouw M.C. van Hoof   (1909 -1997)  

 
In 1914 hertrouwde haar moeder met Adriaan Goossens uit Hoogeloon. In 1915 werd 

in Bladel uit dit huwelijk haar halfbroer Adriaan Goossens jr. geboren. Met ingang van 
1 mei 1930 Maria Cornelia van Hoof werd onderwijzeres aan de lagere school in 
Hoogeloon. In 1974, na 44 dienstjaren, ging zijn met pensioen.  

 
Maria zit niet in het verzet. Zij onderhoudt contact met de Amerikaanse 

vliegtuigbemanningen, ook na de oorlog. In het dossier  van Tinlkcom staan enkele 
brieven van haar en fotoôs.   
 

"O, er zit veel te veel in dat koppie van me. Dat komt elk  jaar weer bij me naar boven. 
Zeker nu met al die aandacht die het nu krijgt. Ik zie het telkens weer gebeuren. 

Vooral die parachutisten met hun brandende parachutes vond ik vreselijk om te zien. 
Je wist dat ze een zekere dood tegemoet gingen.  
 

Ik had die zondag op de fiets een boodschap gedaan, toen ik plotseling onder hels 
kabaal de vliegtuigen aan zag komen. Nou gaat het gebeuren, dacht ik.  

Op een gegeven moment zag ik op diverse plaatsen een grote vuurzee. Aangeschoten 
vliegtuigen, waaruit parachutisten sprongen, die her en der terecht kwamen.  
Het was me meteen duidelijk dat we moesten proberen te voorkomen dat de gelande 

geallieerden in handen van de Duitsers zouden vallen. Ik fietste daarom onmiddellijk 
naar de plaats waar ik enkel gliders neer had zien komen. Dat was op Den Heuvel, 

achter de boerderijen van Van Beers en Van den Heuvel.  
 
Toen ik daar aankwam, was er niemand te zien. Ik riep: "Be not afraid, I will help you, 

I am a friend!". Plotseling kwam er vanachter een greppel een Amerikaan gekropen en 
daarna steeds meer. In de buurt van de Heikant waren in totaal drie gliders met 

manschappen en materieel geland. Daar waren ook jeeps bij."  
 
 

 

 
Koskimaki  

 
 

 
 
 

https://www.loc.gov/item/afc2001001.19728/
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Kamp op het Heiend  

 
17 September 1944 belooft een rustige zondag te worden. Het is mooi weer  in de 

Kempen, weinig wind, wat zon en een aangename temperatuur. Na de mis in de Sint -
Pancratius kerk, verandert de situatie in Hoogeloon. Vanaf 13:00 uur vliegen er 

honderden Dakotaôs over, richting Son. Er worden 9 Dakotaôs neergeschoten boven de 
Kempen . De bevolking en het verzet lopen uit om de vliegtuigbemanningen te helpen.  
 

In oktober 1944 maakt Beex een rapport over de P.A.N. Groep  5, Hoogeloon  
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Van de 9 Dakotaôs die op 17 september boven de Kempen werden neergeschoten 

trokken er 5 een zweefvliegtuig (glider).  
 

 

 
 

Gerrit gaat met Bert vlug naar huis, pakt een fiets en ze rijden in de richting van drie 
vrij rondcirkelende zweefvliegtuigen, dwars door Hoogeloon in de richting van de 
Heuvel en de Heikant. Nu en dan worden de toestellen uit het oog verloren maar ze 

weten ongeveer de richting. "Achter dat bosje is er een neergestreken " vertelt een 
boer. Gerrit en Bert weten niet hoe Amerikanen eruit zien en schrikken niet weinig 

toen ze eerder dan verwacht hadden, twee helmen en een mitrailleur tussen de 
struiken zagen. Hun eerste indruk is dat de Duitsers het bos reeds hebben afgezet. 
Vlug bemerken ze echter hun vergissing en lopen toen naar de Amerikanen om zich 

bekend te maken als commandant en lid van de verzetsbeweging.  
 

Terstond wordt de Amerikaanse commandant -  Rudolph  J. Brabec  (1912),  101st 
Airborne Division) -  geroepen en Gerrit wijst hem op de kaart de plaats aan waar ze 
zich bevinden. Een jonge Amerikaan komt met een grote sigaar aanlopen; anderen 

presenteren een echte ouderwetse "Camel " .  
 

                 
 

Intussen komen twee andere groepen Amerikanen in twee jeeps aangereden zodat ze 
nu in totaal achttien man sterk zijn, met drie jeeps en meer dan zwaar bewapend, de 
oudste officier komt met Gerrit overleggen wat het beste is.  

 
Deze geeft hem de keuze tussen drie mogelijkheden, nl. naar Valkenswaard rijden 

waar de Engelsen zijn doorgestoten of naar Son, hun eigenlijke plaats van 

https://wwiihistorycenter.org/research_database/usa/usmilitarypersonnelb.html
https://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&mtch=24&cat=GP23&tf=F&q=Brabec&bc=sl&rpp=10&pg=2&rid=6520377&rlst=2833028,4148397,5879232,6416786,6451110,6501513,6520377,6546012,6611691,6764090
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bestemming. In beide gevallen moeten ze ongeveer twintig kilometer tussen de 

Duitsers rijden. De commandant wil echter alles aan de verzetsgroep overlaten, daar 
zij de terreinomstandigheden het beste kennen.  

Behalve Bert  Willems en Gerrit Beex zijn nu ook Jan Gooskens en Adriaan Goossens 
aangekomen. De Heikant is een open veld, zij kunnen daar niet blijven.  

 
Besloten wordt nu de Amerikanen een of twee dagen te verbergen en in die tijd 
inlichtingen te verzamelen, wat de veiligste manier is om naar Son te komen.  

De Amerikanen zijn ten zeerste met dit plan ingenomen en verzoeken de vier 
aanwezige partizanen voor in de jeep plaats te nemen. Besloten wordt om naar de 

andere zijde van het dorp te rijden, naar het Heiend, waar veel meer bossen zijn en 
het voor de Duitsers veel moeilijker is om hun schuilplaats te vinden. Om niet dwars 
door het dorp te hoeven rijden wordt over de Heuvel en Hoogcasteren omgereden.  

 
De drie jeeps rijden over de Heuvel en Hoogcasteren om Hoogeloon heen, naar het 

noorden.  
 

 
 

De jeeps reden ca. 5 km van de Heikant naar het Heieind.  

Over zandwegen en door akkers en velden.  
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Heieind. Rechtsaf de Groenstraat, rechtdoor de ir. Mettropweg . Het eerste kamp was iets 

verder rechtdoor en dan links van de ir. Mettropweg.  

Het tweede kamp lag aan een zandpad vanaf de Groenstraat, rechts van de ir. Mettropweg.  

 

 
Nog steeds een gebied met bos en akkers.  

 
 

 
Hubertus Franciscus ( Bert ) Willems  (11 -11 -1924)  

 

 
 

Deze man begeleide 12 paratroopers met hun 3 jeeps van de Heikant naar het 
Verzamelkamp op het Heieind  
 

 
 

Omdat Adriaan Goossens Engels spreekt wordt hij door Gerrit Beex gevraagd bij de 
Amerikanen op het Heieind te blijven als contactpersoon.  
 

 
 

 

https://catalog.archives.gov/id/286719433?objectPage=4
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=234&grafid=125331&char=H
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Uit het P.A.N. archief bij het BHIC (collectie 2179/22)  

 
1= Amerikanen (kamp Heieind)   5= Zweefvliegtuig met zender  

2= Kamp na verplaatsing    6= Neergestorte trekkers (Dakotaôs) 

3= Groep Duitsers 21 september   7= Neergekomen parachutes  

4= Duitse mortieren 21 september   8= Brandtoren  
 

 



53  

 

 
Jan Buylinckx: " Een fragment uit een topografische kaart waarop met een ononderbroken lijn 

de route is aangegeven die met de Amerikanen werd afgelegd: van de Heikant via 

Hoogcasteren, de Hoef en de Akkerstraat naar het Heieind.  

Daarnaast is met stippellijnen de aanval van de Britten en de route naar de schuilplaats van de 

Amerikanen aangegeven. Op de kaart is nog het, nu niet meer bestaande, zandweggetje te 

zien dat liep van de Groenstraat (bij punt 4) naar de boerderijen op het Heieind.  

Het is goed om te bedenken dat verschillende wegen in Hoogeloon in die tijd nog geen namen 

hadden. De Hoofdstraat heette gewoon 'De Straat', De naam Breestraat bestond niet: vanaf de 

houthandel van Gooskens werd de weg Landrop genoemd. Ook namen als Akkerstraat en 

Groenstraat zijn van na de oorlog " .  
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Jan Beex (1921 -2004)  

 

Jan Beex  is seminarist. Hij is thuis  in Hoogeloon met vakantie in de septemberdagen 
en zet zich in voor de pilotenhulp.  Hij noteert de volgende namen:  
 

 
https://catalog.archives.gov/id/286636790?objectPage=3  

 
In het kamp op het Heiend zijn ôs avonds 27 Amerikanen. Op 18 september verlaten 

15 Amerikanen het kamp in 3 jeeps. Daar bij  zijn: Rudolf Brabec, George Doxzen, Sgt. 
E.C. Coughlan, G.N.R. James Kirby en William Price.   
 

Er blijven 12 Amerikanen achter op Heieind -2.  Karel Smulders:  
 

 
 
 

https://catalog.archives.gov/id/286636790?objectPage=2
https://catalog.archives.gov/id/286636790?objectPage=3
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Paul Lasance: Door ondergetekende en wachtmeester G. Slagboom  en L. van den 

Bliek  uit Wintelre werden uit een verzamelkamp in Hoogeloon om ca. 1 uur in de 
middag 15 Amerikanen gehaald en via Vessem naar Wintelre gebracht.  

De hoofdweg werd hierbij afgezet, door onze jongens onder leiding van J.H. Joosten .  
Waarschijnlijk reed Adriaan Goossens ook mee.  

 
Vanaf Wintelre gebracht door Aarts en Noordijk, de wachtmeester. (was er niet bij; 

voetnoot van J.C. Aarts).  Naar Veldhoven en aangesloten bij het 2 e leger".  

 
J J.H. Joosten  ( 9 -10 -16, Heike 12, Vessem).  

 
 
 
Johannes Cornelis Aarts  (9 -4-13, Martinusstraat 23 Eindhoven, Dorp 21b, Wintelre)  

 
Bracht 10 paratroopers van Adriaan Goossens naar Dempseyôs army in Meerveldhoven 

op 18 -9-44. Route: Hoogeloon -Vessem -Wintelre -Welschap -Oerle -Veldhoven -
Meerveldhoven  
 

Paul Lasance       (16 -11 -1916, Wilhelminalaan 22  Vessem)  

 
 

 
 
 

https://catalog.archives.gov/id/286688780?objectPage=2
https://catalog.archives.gov/id/286697893
https://catalog.archives.gov/id/286665186?objectPage=2
https://catalog.archives.gov/id/286665186?objectPage=2
https://catalog.archives.gov/id/286633998
https://catalog.archives.gov/id/286670947
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P.A.N. archief  

 

In het artikel "De bevrijding van Wintelre ", door A. van Loon en W. van Loon, staat:  
 

"Maandag 18 september. ôs Middags komen er nog 15 Amerikanen uit Vessem aan. 
Deze kwamen uit een verzamelkamp in Hoogeloon en werden naar Veldhoven 

gebracht ".  

 

 

Beex: Op drie jeeps, beladen met 18 (15, H.N.) Amerikanen en twee (4, H.N) leden 
van de ondergrondse om de  weg te wijzen, vertr ekt  de stoet uit Hoogeloon. De rest 
van de Amerikanen, ongeveer  twintig (12, H.N) man, gewonden, piloten en anderen 

die geen eigenlijke parachutisten waren,  bleven achter in de bossen op het Heieind.  
De drie jeeps waren overladen met  mitrailleurs en stenguns, met pistolen en 

handgranaten  
 

 
P.A.N. archief  
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Heieind - 2  

 
Adriaan Goossens kent een betere schuilplaats . Die ligt aan een zandpad naar de 

Groenstraat. Met drie autoritten brengt hij de mannen daar naartoe.   
 

Beex: Daar ze reeds de derde dag teveel bezoek kregen van burgers werd besloten 
om hen  een paar honderd meter te verplaatsen, zodat niemand meer met hun ligging 
bekend  was, uitgezonderd de leden van de ondergrondse en de boer die driemaal 

daags het  eten brach t.  
 

 
 

Heieind. Rechtsaf de Groenstraat, rechtdoor de ir. Mettropweg. Het eerste kamp was 
iets verder rechtdoor en dan links van de ir. Mettropweg. Het tweede kamp lag aan 
een zandpad vanaf de Groenstraat, rechts van de ir. Mettropweg.  

 
 

    
 

 

https://www.deputte.nl/uploads/files/boek-kyri%C3%ABpad-2016%20-mrt28.pdf
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De nieuwe schuilplaats l igt  in een bosperceel op het land van een bevriende boer,  

naast een weg. Er was een grote voorraad stro en een groot dekzeil. Tinkcom i s wat 
ongerust vanwege de nabijheid van de weg, maar Adriaan Goossens is er zeker van 

dat als we stil bl ij ven, de Duitsers ons niet vinden.   
 

   
Dagboek van Tinkcom                                                 De nieuwe schuilplaats  
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 


